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Hij wist het! 
meent Gijsbert de Keizer uit Maastricht 

Half Nederland is de afgelopen weken gevallen over het zinnetje ‘De dag die je 
wist dat zou komen is hier’. Als leraar Nederlands zou zo veel zorg om de taal 
me deugd moeten doen. Toch voelde ik vooral schaamte: ik hou niet zo van de 
betweterigheid van sommige collega’s die, omwille van eigen succes, anderen 
de maat nemen. 

En toen… toen ik in de column van Youp van ’t Hek in NRC Weekend opnieuw 
met het zinnetje geconfronteerd werd, openbaarde het plots zijn ware 
betekenis. De zin die wij dachten fout te zijn (sorry), is grammaticaal wél goed. 
We hebben hem met z’n allen simpelweg verkeerd geïnterpreteerd. Al wat 
nodig is, is een kleine correctie in de interpunctie. ‘De dag die – je wist dat – 
zou komen, is hier.’ En nu ophouden met zeuren en allemaal meezingen 
vandaag! 

NRC Handelsblad, 30 april 2013 
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Alle molens aan de grens! 

Graag zou ik bij dezen een advies geven aan het kabinet, dat elf nieuwe 

windmolenparken wil bouwen. Dit zal ongetwijfeld weer gepaard gaan met 

protesten van de omwonenden, want windmolens zorgen klaarblijkelijk voor 

allerhande ongemakken.                                                                                                   

Onze zuider- en oosterburen zijn zich hier goed van bewust en plaatsen veel 

van hun windmolens daarom heel strategisch op de grens, zodat de helft van 

de overlast niet hun eigen inwoners treft, maar ons Nederlanders.                            

Mijn advies: met gelijke munt betalen! Plaats pal tegenover iedere Duitse en 

Belgische windmolen een molen aan deze kant van de grens. Deze sympathieke 

variant op de wapenwedloop levert louter voordelen op: we kunnen meer en 

meer van windenergie gebruik maken, klachten van omwonenden zullen 

uitblijven (zij kijken immers toch al tegen die molens aan), we laten onze 

buren fijntjes weten dat er met ons niet te spotten valt, en de grens tussen de 

landen zal duidelijk in het landschap gemarkeerd worden door een lange 

strook van windmolens, waardoor op satellietfoto’s de landsgrenzen al keurig 

ingetekend zullen zijn! 

 

NRC Handelsblad, 7 april 2014                                                                                           

Ook in: Geachte redactie, De meest opvallende, grappige en boze brieven uit 

NRC in 2014. Samenstelling Anouk van Kampen. Nieuw Amsterdam 

Uitgevers 2014. 
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Gevoelsafstand 

 
Bij een interessant artikel over intimidatie in de gemeente Voerendaal (De 
idylle bleek totaal verrot, 17/3) stond ter geografische verduidelijking een 
kaartje van Zuid-Limburg afgedrukt, inclusief een indicatie van de afstanden: 
schaal 1 cm= 50 km. Volgens die schaal is de afstand tussen Maastricht en 
Sittard 150 kilometer, en zo doorgerekend, tussen Maastricht en Den Haag 
1.253 kilometer. Ik neem aan dat de redactie hier de gevoelsafstand heeft 
weergegeven? 
 

NRC Handelsblad, 20 maart 2018 
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Twee niet-gepubliceerde Ikjes 

 

Informeel overleg 

Gesprek tussen leidinggevende en voorzitter van de ondernemingsraad.                                                     

-“Het is onze ambitie om voor het einde van het jaar de stukken te hebben 

ingediend, waarbij we ons zullen houden aan alle wettelijke richtlijnen, en 

zulks in nauw overleg met de OR.”                                                                                   

-“Dat klinkt mij als muziek in de oren! Als dat lukt, dan beschouw ik mijn 

missie als volbracht. Dan kan ik eindelijk sterven”                                                                                                                                                               

-“Klopt. Daarom doen we het ook”. 
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Afscheid 
 
Een zonnige namiddag. Terras hartje Amsterdam. Drie leraren Nederlands 
genieten van een vrij uurtje, voordat ze met hun leerlingen terug de bus in 
gaan. De schoolreis naar de hoofdstad was vermoeiend maar geslaagd. Ze 
kletsen wat over het nieuws, het weer, vakantie. 
Excuse me, zegt plots de ober belangstellend. May I ask you: what is that 
language that you are speaking? 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/12/beste-examenleerlingen-zeg-mij-na-ik-kan-het-gewoon-niet-8869351-a1558417
https://www.youtube.com/watch?v=sK_YfdZau6I
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/experiment-met-eindexamen-nederlands-het-wordt-dit-keer-echt-niet-te-lang
http://www.jelmerwitteveen.nl/
http://blog.jelmerwitteveen.nl/2017/05/13/beste-gijsbert-de-keizer-ik-zeg-u-niet-na/
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https://www.facebook.com/events/655382024615398/permalink/855414954612103/
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https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/12/beste-examenleerlingen-zeg-mij-na-ik-kan-het-gewoon-niet-8869351-a1558417
http://blog.jelmerwitteveen.nl/2017/05/13/beste-gijsbert-de-keizer-ik-zeg-u-niet-na/
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De strenge leraar Nederlands versus de mondige 

leerling 

 

Rob Schouten Beeld Maartje Geels 

Met belangstelling sla ik ieder jaar het rituele gekrakeel rond 
het VWO-eindexamen Nederlands gade. Misschien is het een 
beroepsdeformatie, ik ben tenslotte gediplomeerd neerlandicus 
al kan ik mijn diploma nergens meer vinden, maar er is meer 
aan de hand.  

Rob Schouten, 15 mei 2017, 11:15  

Het Laks, het Landelijk Aktie Komité Scholieren dat de belangen van 
gedupeerde eindexamenkandidaten behartigt, vertegenwoordigt de mondige 
leerling. Dat had je in mijn tijd niet, een leerlingenbond die het opnam tegen 
de duistere krachten van het eindexamen. Je slaagde of je slaagde niet, je 
haalde of je faalde. Er werd soms wel gemord in de wandelgangen ('afgrijselijk 
moeilijk', 'nooit gehad') maar tot meer dan zure gezichten leidde dat niet.  

Het Laks behoort samen met clubs als Rover (voor de treinreizigers) en 
Patiëntenfederatie Nederland tot het mondigheidsgilde dat de voormalige 
machthebbers in het onderwijs, de gezondheidszorg, het vervoer en andere 
opvoeders en hulpverleners almaar tot de orde roept. En dus kijk ik mee met 
die examinandi, blij dat ík niet meer hoef want zou ik het nog wel halen? 
Eindexamen? Rijbewijs? Zwemdiploma?  

Geen glorieuze uitslag 

Een paar jaar geleden was een tekst die ik in deze krant schreef (over het 
voetbal als Griekse tragedie, het zou er zo weer in kunnen) onderwerp van het 
eindexamen Nederlandse tekstverklaring voor Havo-scholieren. Ik maakte dat 

https://www.trouw.nl/auteur/Rob%20Schouten
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eindexamen voor de grap en haalde er een bescheiden zeveneneenhalf voor. 
Geen onvoldoende, dat niet, maar je kunt toch ook niet van een glorieuze 
uitslag spreken. Kennelijk beheerste ik een kwart van mijn eigen tekst niet.  

Ik troostte me met de gedachte dat sommige teksten voor meerderlei uitleg 
vatbaar zijn en dat mijn tekst, ook nog licht gewijzigd trouwens, niet meer van 
mij was, maar het is wel een signaal dat de rigiditeit van het eindexamen niet 
altijd terecht is, en trouwens zowel de dommen als de hyperintelligenten 
scoren niet goed op dat soort tests, dat is bekend. Het is echt iets voor het 
gemiddelde verstand. 

Gebrek aan kennis 

Kennelijk is het geklaag van leerlingen over de te zware eisen voor Nederlands 
sommige leraren het verkeerde keelgat ingeschoten. In de NRC van afgelopen 
zaterdag stond een stuk van een van hen, een zeker Gijsbert de Keizer, leraar 
Nederlands te Maastricht, die het voor het examen Nederlands opnam. De 
klachten van het Laks, dat het te vaag, te moeilijk en te lang zou zijn schoof hij 
terzijde. Leerlingen moesten maar toegeven dat het hun eigen gebrek aan 
kennis en inzicht was dat ze dwarszat.                                                                         

Tjonge, dacht ik, deze rede is hard Heere, wie kan haar aanhoren. Bint is 
wedergekeerd. Ik was direct geneigd het voor de scholieren op te nemen. Maar 
heeft Bint misschien niet toch een beetje gelijk? Het is per slot van rekening 
onze moedertaal, je mag van een VWO-leerling best verwachten dat ie ook een 
'vage' en 'moeilijke' tekst daarin begrijpt. En de klachtenmachine die het Laks 
is stemt me ook achterdochtig. Klagen als raison d'étre, hm (volgen jullie me 
nog een beetje jongens?).                                                                                               

En dan nu de vraag: is schrijver van bovenstaande 1. het eens met de strenge 
leraar? 2. met de verontwaardigde scholieren? 3. weet-ie het ook niet? 

Trouw, 15 mei 2017 
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https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?f=10007&t=322&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?p=2681&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7#p2681
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=310&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?p=2706&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7#p2706
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=196&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?p=2756&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7#p2756
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=330&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
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https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?p=2788&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7#p2788
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?p=2799&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7#p2799
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=114&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?p=2817&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7#p2817
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=333&sid=bf1de89fba09828786b481d6158b93a7
https://sbnlevendetalen.forum2go.nl/viewtopic.php?t=322
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https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/12/beste-examenleerlingen-zeg-mij-na-ik-kan-het-gewoon-niet-8869351-a1558417
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/12/beste-examenleerlingen-zeg-mij-na-ik-kan-het-gewoon-niet-8869351-a1558417
https://eefjeberg.wordpress.com/2017/05/28/blaming-the-victum/
https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/nederlands/kernzin
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‘Dit examen Nederlands is een terugval’ 

Oordeel neerlandici Twaalf neerlandici deden vrijdag het vwo-examen. Een 
idee van een kritische hoogleraar. „Opdrachten als deze heb ik nooit gedaan.” 
 
NRC Handelsblad, Mirjam Remie, 19 mei 2018 
  

Een halfuur nadat de 88 vwo’ers van het Dominicus College in Nijmegen met hun examen 
Nederlands zijn begonnen, trekt een surveillant in een lokaal daarboven nóg een geseald 
pakket examens open. Hij spreekt de twaalf aanwezigen toe. „Als je naar de wc moet: steek je 
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hand op, dan loopt er iemand met je mee. Geen tas bij je stoel, vanaf één uur na de start mag 
je weg.” 

In de klas zitten geen leerlingen, maar experts. Hans Bennis bijvoorbeeld, algemeen 
secretaris van de Taalunie. Aafke Romeijn, Neerlandicus, schrijver en zangeres. Mathijs 
Sanders, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Groningen. Ook aanwezig: Gijsbert 
de Keizer, docent Nederlands uit Maastricht die vorig jaar een veelgelezen opiniestuk schreef 
in deze krant na een recordaantal klachten bij scholierenorganisatie LAKS over het vwo-
examen Nederlands. De kop: ‘Beste examenleerlingen, zeg mij na: ik kan het gewoon niet’. 

De examenzitting van deze vrijdag is een initiatief van Marc van Oostendorp, hoogleraar 
Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een aantal van zijn studenten is ook 
meegekomen. In 2013 stuurde hij met andere hoogleraren een brandbrief aan de Tweede 
Kamer over het in hun ogen ondermaatse niveau van het eindexamen Nederlands. Sindsdien 
houdt hij het examen nauwlettend in de gaten. 

In opperste concentratie wordt er gewerkt, vrijwel iedereen heeft minstens twee uur nodig. 
Het examen bestaat uit tekstverklaringsvragen over opiniestukken en columns. Daarna naar 
de lerarenkamer, voor een discussie, nootjes en drank. „Dit heeft niks met Nederlands te 
maken”, zegt Bennis van de Taalunie. „Ik ben al 48 jaar neerlandicus, maar dit soort 
opdrachten heb ik nooit gedaan.” 

Dit heeft niks met Nederlands te maken 

Een van de manieren om het examen inhoudelijker te maken, zegt Van Oostendorp, is door 
teksten voor te leggen die over het vak gaan. „Je kunt een thema kiezen, zoals bij de klassieke 
talen gebeurt. Bijvoorbeeld sonnetten uit de tijd van de tachtigers, de klankvorm van het 
Nederlands, of vrouwelijke schrijvers uit de achttiende eeuw. Dan krijg je veel interessantere 
examens. En het betekent dat leerlingen lichtelijk gespecialiseerde teksten lezen – heel nuttig 
voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.”Binnen het genre ‘leesvaardigheid’ was 
dit examen doenlijk, vinden de aanwezigen. „Ik denk dat scholieren dit redelijk hebben 
kunnen maken”, zegt Van Oostendorp. „Toen ik vijf jaar geleden voor het eerst naar het 
examen keek, zaten er echt fouten in. Dat is verbeterd. Maar vergeleken met vorig jaar is dit 
een terugval.” Er waren namelijk meer meerkeuzevragen. En die zijn niet zo geschikt voor 
tekstverklaring, zegt hij, want je kunt je interpretatie niet toelichten. 

Als Aukje van Hout – docent Nederlands op het Dominicus, en promovendus – even later 
door de gemaakte examens van de twaalf bladert, wordt duidelijk wat Van Oostendorp 
daarmee bedoelt. „De antwoorden verschillen enorm!”, zegt ze. Ze laat de eerste vier vellen 
op de stapel zien: een ratjetoe van A’s, B’s, C’s en D’s. 

 

https://newsbeezer.com/netherlandseng/this-dutch-test-is-a-relapse/
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http://www.keizerspek.org/
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MISSINGMACTHES.ORG 

 

http://www.missingmacthes.org/
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http://www.keizerspek.org/


78 
 



79 
 

 

http://www.keizerspek.org/
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‘Het komt allemaal wel weer goed’ zingt de lerares 26.000 leerlingen 

toe 
17-04-2020 om 18:20 door Jos van den Camp 

 

Muziekdocente Dyanne Sleijpen met op de piano Rob Mennen.Afbeelding: De Limburger 
  

Het moest iets hoopvols en gezelligs worden. En dat is gelukt. Muziekdocente Dyanne 

Sleijpen zingt duizenden leerlingen toe bij het openen van een dankmail van de LVO-top 

aan de hele schoolgemeenschap. 

(klik hier voor het hele artikel) 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200417_00156750 

 

LVO Nieuws 

Hij blijft leuk: “Het komt allemaal wel weer goed” 
 
Om al onze medewerkers, leerlingen en ouders te bedanken, te inspireren en een lach te brengen in de 
tijden van #onderwijsopafstand stuurde het college van bestuur een bedankbrief aan alle medewerkers 
van LVO. Dankzij collega's Dyanne Sleijpen, Rob Mennen en Gijsbert de Keizer, die het prachtige lied "Het 
komt allemaal wel weer goed" in een nieuw jasje hebben gestoken, konden we collega’s opvrolijken. Zelfs 
de krant (link naar artikel in De Limburger) had er aandacht voor. Van 17 april inmiddels, maar hij blijft 
leuk. 
 
(LVO Nieuws, mei-juni 2020) 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200417_00156750
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https://www.girard.nl/index.php/mimetische-theorie
https://www.knack.be/nieuws/mensen/oh-la-la-de-franse-presidenten-en-hun-minnaressen/article-normal-124382.html?cookie_check=1614332723
https://www.knack.be/nieuws/mensen/oh-la-la-de-franse-presidenten-en-hun-minnaressen/article-normal-124382.html?cookie_check=1614332723
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http://mijnezbook.nl/
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mailto:kontakt@epubli.de?subject=Meine%20USt-ID
http://www.epubli.de/
http://epubli.co.uk/
http://epubli.de/
http://ezbook.nl/
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https://www.feedbackcompany.com/NL-NL/review/EZbook.nl.html
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De parabel  

van de timmerman 
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Er was eens een eenvoudig man. Volmaakt in zijn eenvoud, zoals een 

wagenwiel dat is. Hij was ook een wijs man. Hij begreep dat op de moeilijkste 

vragen eenvoudige antwoorden gegeven moeten worden. De man leefde in 

een ingewikkelde wereld, vol moeilijke vragen, en koos voor de eenvoud. Zijn 

naam was Dorjee, zijn passie was hout.  

 

Van het hout maakte hij meubels. Eenvoudig maar smaakvol. Die meubels 

verkocht hij. Daarmee verdiende hij precies genoeg om te kunnen eten, en om 

hout te kopen voor nieuwe meubels. 
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Mensen zeiden tegen hem: je moet je beter profileren. 

 

En: je moet een marketingstrategie ontwikkelen. 

En: je moet een unique selling point hebben. 

En: je moet gebruik maken van social media. 

 En: je moet je richten op een bepaald segment. 

En: je moet de wensen van de consument vertalen in een stukje 

klantgerichtheid. 

 

En: je moet octrooi aanvragen op je ontwerpen. 

En: je moet een Linkedin-account aanmaken. 

En: je moet een EKO-keurmerk aanvragen. 

En: je moet een samenwerkingsverband aangaan. 

En: je moet de marketingkanalen bepalen die het meest geschikt zijn voor het 

transformeren van vreemden in vrienden en vrienden in klanten. 

 

Dorjee luisterde aandachtig naar al deze adviezen.  

En hij bestelde een voorraad hout. 
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Op een dag was Dorjee bezig met het maken van een wijnrek. Toen werd er op 

de poort van zijn werkplaats geklopt. Het was Job. 

 

Job was een bekend persoon in de stad. Hij was het hoofd van de grootste 

school. Maar Job wilde altijd verder, en probeerde nu het hoofd te worden van 

alle scholen in de stad.  

 

Omdat Dorjee ooit zelf op een school had gewerkt, kenden zij elkaar. Job wist 

dat Dorjee een wijs man was. Daarom kwam hij langs voor goede raad. 

 

Dorjee zei: help even deze zaagbank te verplaatsen. Dan drinken we daarna 

een glas bier. En zo geschiedde. 

 

 

En Job zei… 
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…ik heb gesolliciteerd om clusterdirecteur te worden en nu moet ik een 

personality test ondergaan, maar daarvoor willen ze ook dat ik mijn visie op het 

onderwijs geef, en wat mijn speerpunten zijn voor de middellange termijn, en 

hoe we een leerlinggerichte policy kunnen omzetten naar een bestuursmodel 

waarbij de demografische, maatschappelijke en sociaal-economische 

ontwikkelingen op synergetische wijze samengaan met onderwijskundige 

innovatie…. 

 

Dorjee luisterde aandachtig naar zijn verhaal en zei: 

 

Een goede klant heeft mij gevraagd een rek te maken voor zijn 

wijnverzameling. De man is vermogend, en heeft duizend exclusieve wijnen op 

voorraad. Iedere fles bevat een unieke wijn, elk met een eigen smaak, een 

eigen kleur, een eigen identiteit. Maar de wijnen moeten nog verder groeien, 

hun karakter vormen.  

 

Als mijn rek straks klaar is, en de flessen staan erin, dan zal het rek nauwelijks 

meer te zien zijn. Maar iedere fles krijgt de aandacht die ze verdient. Iedere fles 

zal uitsteken, zonder het gevaar te vallen of te breken. Het is belangrijk dat ik 

daartoe de gaten in het rek in de goede hoek frees. Daar richt ik mij op. Het 

gaat niet om mij, of om het rek. Het gaat om de wijn. 

 

Job zei: ik denk dat ik je begrijp, en hij vertrok. 
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De volgende dag was Dorjee bezig met het maken van een boekenkast. Toen 

werd er op de poort van zijn werkplaats geklopt. Het was Saul. 

 

Ook Saul was een bekend persoon in de stad. Hij was een leraar op de grootste 

school. Maar Saul wilde liever muzikant zijn en de bekendste zanger van het 

land worden. 

 

Omdat Dorjee ooit zelf op een school had gewerkt, kenden zij elkaar. Saul wist 

dat Dorjee een wijs man was. Daarom kwam hij langs voor goede raad. 

 

Dorjee zei: help even dit wijnrek te verplaatsen. Dan drinken we daarna een 

glas bier. En zo geschiedde. 

 

En Saul zei… 
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…ik ben een nieuwe cd aan het opnemen; de muziek is er al maar ik ben nu 

bezig met de lyrics, en wat ik eigenlijk wil is een stukje tekstuele diepgang 

aanbrengen…zo ben ik naar een clinic geweest over Westerse filosofie en wat 

we ermee kunnen, en vooral de workshop over Heideggers epochale gedaanten 

van het zijns-geschieden heeft mij geraakt en kan ik ook  linken aan huidige 

mondiale problemen alsmede aan mijn eigen innerlijke worsteling maar ik weet 

niet goed hoe ik dat allemaal in een song moet vervatten… 

 

Dorjee luisterde aandachtig naar zijn verhaal en zei: 

 

Een goede klant heeft mij gevraagd een kast te maken voor zijn 

boekenverzameling. De man is vermogend, en heeft duizenden boeken, die 

allemaal door de kast gedragen moeten worden. Het kan niet anders, of ik 

moet daar zwaar, robuust materiaal voor gebruiken. 

 

Maar zo een massieve kast, tot aan de rand gevuld met zware kost, loopt het 

gevaar te bezwijken onder zijn eigen gewicht. Daarom hou ik mijn ontwerp 

bewust luchtig. Ik heb grote gaten in de planken gefreesd, waardoor 

zilverkleurige buizen steken die de constructie dragen, maar op zo een wijze 

dat de planken lijken te zweven. Dat houdt de kast speels. 

 

Saul zei: ik denk dat ik je begrijp, en hij vertrok. 
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De volgende dag was Dorjee bezig met het maken van een natuurbank. Toen 

werd er op de poort van zijn werkplaats geklopt. Het was Ties. 

 

Ook Ties was een bekend persoon in de stad. Hij was een leraar op de grootste 

school. Maar Ties wilde liever schrijver zijn en een heel belangrijk boek 

uitgeven. 

 

Omdat Dorjee ooit zelf op een school had gewerkt, kenden zij elkaar. Ties wist 

dat Dorjee een wijs man was. Daarom kwam hij langs voor goede raad. 

 

Dorjee zei: help even deze boekenkast te verplaatsen. Dan drinken we daarna 

een glas bier. En zo geschiedde. 

 

En Ties zei: 
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…ik ben begonnen aan een literaire prozavertelling maar worstel met de vraag 

hoe ik als 21e- eeuws post-postmodernistisch auteur een origineel, vernieuwend 

en relevant artefact kan creëren, nu metafictie en hyper-realiteit hoogtij vieren 

en alles al gezegd, geschreven en gedaan is, en zelfs dat een uitgekauwd 

gegeven is, zonder van plagiaat beschuldigd te worden of anderzijds het verwijt 

te krijgen geen notie te hebben van twee millennia aan westerse socio-culturele 

en literair-historische ontwikkeling.... 

 

Dorjee luisterde aandachtig naar zijn verhaal en zei: 

 

Een goede klant heeft mij gevraagd een bank te maken voor op zijn landgoed. 

De man is vermogend, en heeft tientallen hectare aan grond, waar hij graag 

doorheen wandelt en daarbij tot rust wil komen, op deze bank. Het maken van 

een bank is mensenwerk, maar als ik de natuur niet zou gehoorzamen, zou de 

bank niet in zijn omgeving opgaan, wat de rust zou verstoren.  

 

Kijk eens goed naar deze bank. Het ruw gezaagde hout komt van een boom uit 

de landerijen van de klant. Ik heb de bast en schors verwijderd en de scherpe 

kantjes eraf gevijld, maar verder is de boom onbeschadigd. Kijk naar deze 

schuine kant, deze welvingen, kijk naar de vlammen in het hout, de lijn van de 

nerven. Aan wat mooi is, hoef je weinig toe te voegen. Ga uit van de 

werkelijkheid, verwijder wat je niet kan gebruiken en gebruik je vakmanschap 

om de constructie stevig te maken.  

 

Tijs zei: ik denk dat ik je begrijp, en hij vertrok.  
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Een jaar verstreek.  

 

En Job werd het hoofd van alle scholen in de stad. 

En Saul verkocht honderdduizend exemplaren van zijn cd. 

En Ties gaf zijn eerste boek uit en ontving jubelende kritieken. 

 

Dorjee nam kennis van deze ontwikkelingen, en was blij voor zijn vrienden. En 

hij bestelde een voorraad hout. 
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Dorjee had een uitnodiging ontvangen voor de feestelijke opening van de 

nieuwe school. Alle scholen in de stad waren samengegaan, en stonden onder 

de bezielende leiding van Job. Job had indruk gemaakt met zijn onderwijsvisie, 

waarbij hij benadrukte dat de leerling centraal stond. Zijn vergelijking met het 

wijnrek was een voltreffer gebleken. 

 

Dorjee had geen hekel aan zulke bijeenkomsten, maar ging er toch vooral heen 

om zijn vrienden te steunen. Hij wist hoe hij zich moest gedragen. Hij droeg een 

degelijk, ribfluwelen jasje, dat hij speciaal voor zulke gelegenheden had 

aangeschaft. Hij begaf zich altijd onopvallend onder de gasten, schudde hier en 

daar en hand, en gaf beleefd antwoord als hem wat gevraagd werd. Ook 

probeerde hij naar huis te gaan voordat de drank de overhand nam. 

 

Dorjee merkte dat er een vrolijke sfeer heerste. Er werd veel gelachen en veel, 

heel veel dure wijn geschonken. Twee leerlingen hadden opgetreden, maar 

waren nu naar huis. Dorjee had hun voorbeeld willen volgen, maar wachtte nog 

op de toespraak die Job zou geven.  

 

Job beklom het spreekgestoelte. Zichtbaar aangeschoten vroeg hij de aandacht 

van het publiek. Hij ontwaarde Dorjee in de menigte en gaf hem een vette 

knipoog. Dorjee besloot dat hij nu onopgemerkt zou kunnen vertrekken en hij 

verliet stilletjes de ruimte. De toespraak van Job deed het hoorbaar goed bij 

het publiek, dat na elke opmerking in schaterlachen uitbarstte. Bij de uitgang 

aangekomen hoorde Dorjee Job nog roepen: “Laten we niet vergeten, dames 

en heren: het gaat om de wijn!” Er klonk gejoel, gejuich en applaus. 
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Enkele dagen later was Dorjee aanwezig bij de feestelijke presentatie van Sauls 

nieuwe carnavalsplaat. Zijn vorige cd    -Zonder Stroom- had alle records 

gebroken, en de verwachtingen voor zijn nieuwe album –Vleugellam- waren 

hooggespannen. Volgens de platenbaas zou de nieuwe plaat qua verkoopcijfers 

de vorige kunnen overtreffen.   

 

Dorjee had geen hekel aan zulke bijeenkomsten, maar ging er toch vooral heen 

om zijn vrienden te steunen. Hij wist hoe hij zich moest gedragen. Hij droeg een 

degelijk, ribfluwelen jasje, dat hij speciaal voor zulke gelegenheden had 

aangeschaft. Hij begaf zich altijd onopvallend onder de gasten, schudde hier en 

daar en hand, en gaf beleefd antwoord als hem wat gevraagd werd. Ook 

probeerde hij naar huis te gaan voordat de drank de overhand nam. 

 

Dorjee merkte dat er een vrolijke sfeer heerste. Er werd veel bier getapt, en 

heel veel schuine moppen. Saul had twee kinderen, die ook even aanwezig 

waren, maar nu naar huis moesten. Dorjee had hun voorbeeld willen volgen, 

maar wachtte nog op de toespraak die Saul zou geven. 

 

Saul beklom het spreekgestoelte. Zichtbaar aangeschoten vroeg hij de 

aandacht van het publiek. Hij ontwaarde Dorjee in de menigte en gaf hem een 

vette knipoog. Dorjee besloot dat hij nu onopgemerkt zou kunnen vertrekken 

en hij verliet stilletjes de ruimte. De toespraak van Saul deed het hoorbaar 

goed bij het publiek, dat na elke opmerking in schaterlachen uitbarstte. Bij de 

uitgang aangekomen hoorde Dorjee Saul nog roepen: “De moraal van het 

verhaal? Scheer je poesje kaal!” Er klonk gejoel, gejuich en applaus. 
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Enkele dagen later was Dorjee aanwezig bij de feestelijke presentatie van Ties’ 

nieuwe boek. Zijn debuutroman had alle records gebroken, en de 

verwachtingen voor zijn nieuwe werk waren hooggespannen. Volgens de 

uitgever zou het nieuwe werk qua verkoopcijfers de vorige kunnen overtreffen.   

 

Dorjee had geen hekel aan zulke bijeenkomsten, maar ging er toch vooral heen 

om zijn vrienden te steunen. Hij wist hoe hij zich moest gedragen. Hij droeg een 

degelijk, ribfluwelen jasje, dat hij speciaal voor zulke gelegenheden had 

aangeschaft. Hij begaf zich altijd onopvallend onder de gasten, schudde hier en 

daar en hand, en gaf beleefd antwoord als hem wat gevraagd werd. Ook 

probeerde hij naar huis te gaan voordat de drank de overhand nam. 

 

Dorjee merkte dat er een gewichtige sfeer heerste. Er werd op beschaafde 

geconverseerd, en aan de gesprekken te horen leek het wel of iedereen de hele 

dag bezig was met het lezen van moeilijke boeken. Twee kinderen hadden de 

bijeenkomst opgeluisterd met klarinet-muziek, maar zij waren nu naar huis. 

Dorjee had hun voorbeeld willen volgen, maar wachtte nog op de toespraak die 

Ties zou geven… 
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Ties had met zijn eigen ogen gezien hoe Dorjee de mensen om hem heen 

belangeloos van wijze raad voorzag, en hoe hun ster daardoor steeds hoger aan 

de hemel straalde. Maar ook had gezien hoe zij daardoor hun contact met de 

aarde leken te verliezen. 

Ties was bang dat hem hetzelfde lot beschoren was, vooral nu zijn eerste boek 

zo’n groot succes geworden was.  

 

Hij stond nu achter het spreekgestoelte, bij de feestelijke presentatie van zijn 

tweede boek. Het was geen dik boek geworden, eerder een kort verhaal dan 

een roman.   

 

Ties vroeg de aandacht van het publiek. Hij ontwaarde Dorjee in de menigte en 

gaf hem een vette knipoog. Ties was nuchter en hoopte dat Dorjee niet zou 

weglopen en zou luisteren naar wat hij te zeggen had.  

 

En hij zei: 

 

Geachte aanwezigen, het spijt me zeer om het u te zeggen, maar: U bent hier 

niet. U zou kunnen gaan, maar zelfs dat hoeft niet, want u bestaat niet. En mijn 

vorige boek, waarvan er honderdduizend verkocht zijn, bestaat evenmin. En 

mijn nieuwe boek, dat in een oplage van honderdduizend verschijnt en dat ik 

vandaag aan u presenteer, welnu, dat boek bestaat ook niet. Dit boek is slechts 

een verhaal. 

 

Maar…dat verhaal is op zijn beurt wel degelijk een boek. Al verschijnt het in 

een oplage van een. Ik schenk het aan de timmerman. Ik heb hem de opdracht 

gegeven een houten omslag te ontwerpen en het daarin goed te bewaren. 
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En zo geschiedde. Dorjee vervaardigde een schitterend omslag van hout, en 

voorzag het van in koper gegoten symbolen. En hij bewaarde het boek 

zorgvuldig. 

 

En soms, na een dag hard werken, neemt hij ’s avonds plaats op een van zijn 

houten banken, en begint hij te lezen. 

 

Er was eens een eenvoudig man. Volmaakt in zijn eenvoud, zoals een 

wagenwiel dat is. Hij was ook een wijs man. Hij begreep dat op de moeilijkste 

vragen eenvoudige antwoorden gegeven moeten worden. De man leefde in 

een ingewikkelde wereld, vol moeilijke vragen, en koos voor de eenvoud. Zijn 

naam was Dorjee, zijn passie was hout.  

 

Van het hout maakte hij meubels. Eenvoudig maar smaakvol. Die meubels 

verkocht hij. Daarmee verdiende hij precies genoeg om te kunnen eten, en om 

hout te kopen voor nieuwe meubels. 

 

En hij leefde nog lang en gelukkig.  
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BRABANT LITERAIR 
  
COLUMNS 

Spielerei 
15 augustus 2020 

Reactie toevoegen 

door JACE van de Ven 

 

Deze zomer kreeg ik twee boeken toegestuurd waarbij ik twijfelde of ik er een stukje aan zou 

wijden of niet. Het betreft Abstracte compositie in wit, het romandebuut van Bas Jongenelen 

dat ik met veel plezier las, en Snakken en Gramlachjes, de perverse jeugdpoëzie van Bertus 

Barkas, verzameld en van commentaar voorzien door drs. G. de Keizer met een inleiding van 

de uitgever, dat op zijn minst curieus genoemd mag worden. 

Vorig jaar schreef ik al over het proefschrift Comt sotten / helpt sottelijck sotheyt 

bedrijven. Humor in 1561 van Jongenelen en noemde hem in die bespreking een homo 

ludens. Na lezing van zijn romandebuut wil ik dat graag herhalen. Jongenelen speelt met zijn 

kennis van taal en literatuur en heeft daar zoveel plezier in dat hij dat ook op de lezer weet 

over te brengen. Het verhaal over een cocaïnecrimineel annex kunsthandelaar, compleet met 

een moord – en, ach, waarom die niet op Goeie Vrijdag om drie uur laten gebeuren – is 

boeiend om zijn talrijke allusies en spannend verloop. Entertainment van de bovenste plank, 

maar zo vlot en gemakkelijk opgeschreven dat het niet lang beklijft. Geen creativiteit met 

kurk, maar creativiteit met taal is het, zoals de sonnettenkransen die Jongenelen van tijd tot 

tijd het licht laat zien. L’écrivain s’amuse en de lezer die daar gevoelig voor is amuseert zich 

evenzeer, tot het boek uit is en kan worden weggelegd. 

https://www.brabantcultureel.nl/category/brabant-literair/
https://www.brabantcultureel.nl/category/columns/
https://www.brabantcultureel.nl/2020/08/15/spielerei/#respond
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Bas Jongenelen > foto > Frank van den Nieuwenhuijzen (uitsnede) 

 foto > Bas Jongenelen 

Jongenelen had de pech dat ik meteen na zijn Abstracte compositie de roman Het bezoek 

van de lijfarts van de Zweed Per Olov Enquist ter hand nam. Hoewel ik de geschiedenis die 

dat boek beschrijft tevoren al kende uit de film Een koninklijke affaire van Nikolaj Arcel 

raakte ik tijdens het lezen volkomen geobsedeerd door hoe Enquist zijn verhaal vertelt. Nog 

dagen nadat ik het uit had, knaagde het boek aan mijn brein. Vermaak tegenover diepgang, 

beide hebben hun bestaansrecht. 

 

Met Snakken en Gramlachjes heb ik lang gezwoegd. Het gaat om een bundeling gedichten 

van wederom een neerlandicus, Gijsbert de Keizer uit Maastricht. Hij mag in dit Brabantse 

webmagazine, omdat hij er herhaaldelijk op wijst dat zijn gedichten zijn geschreven tijdens 

zijn studietijd in Tilburg. Met de titel van zijn bundel verwijst hij naar Piet Paaltjens, hetgeen 

hij ten overvloede in een uitvoerige ‘gebruikershandleiding’ uitlegt. En ook de Max 

Havelaar, volgens De Keizer het beste boek uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, of 

liever de opbouw van dat boek, speelt een belangrijke rol bij de aanpak waarmee hij zijn 

verzen presenteert. Dat en nog veel meer is te lezen in een ‘Ter ingeleide’, geschreven door 

ene J. Keizerspek. 

 

 Gijsbert de Keizer > foto uit YouTube 
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Dat zijn vaak heel grappige opstellen, jammer genoeg veel beter dan de meeste Snakken en 

Gramlachjes zelf. Ik denk dat De Keizer dat zelf ook wel weet en dat hij daarom een beetje 

de luwte zoekt achter de twee begeleidende teksten en het commentaar dat hij zelf, 

vijfentwintig jaar later, op de gedichten levert, want het moge duidelijk zijn dat én Barkas, én 

drs. G. de Keizer én J. Keizerspek, één en dezelfde persoon zijn. 

Het interessantst in het ‘Ter ingeleide’ van J. Keizerspek vond ik dat hij ook nog ceo is van de 

onderneming Keizerspek Productions: ‘Keizerspek helpt muzikanten met meer talent dan 

vermogen bij het verwezenlijken van hun droom, het uitbrengen van een eigen elpee. 

Keizerspek staat garant voor 300 vinylschrijven, verpakt in een fraaie uitklaphoes, en dit 

zonder enige artistieke bemoeienis. Keizerspek betaalt, de muzikant bepaalt, en dit alles onder 

het motto “Voor iets hoort niets”.’ Volgens de inleider zijn er al drie platen verschenen 

waarvan die van Donna Volgbre met titels als Kom maar en kwel, Kater op komst en Onan 

de barbaar mij de interessantste lijkt. 

 

Om de lezer een idee te geven in welke sfeer hij de hier voorgestelde boeken zou kunnen 

plaatsen, kwam even het woord absurdisme in me op, een absurdisme dat je door langer in 

Tilburg te verblijven kunt oplopen. Zeker in de tijd, de jaren tachtig en negentig, dat beide 

schrijvers in Tilburg studeerden. De tekenaars van het blad De bedenkelijk kijkende 

grondeekhoorn, van wie Gummbah landelijk het bekendst werd, maar van wie zeker ook 

Jeroen de Leijer, S. Lloyd Trumpsteins en Ivo van Leeuwen uniek werk gemaakt hebben. Jacq 

Palinckx met zijn muziek, Leonard Bedaux via performances en films, Chantal Rensen, in 

Tilburg kreeg hun bijzondere kijk op de wereld vorm. Zij troffen elkaar in alternatieve 

kunstenaarstempels als RUIMTE-X, Paradox en Kunstmaan. 

Alle zaken die niet klopten in een stad als Tilburg waren een vruchtbare voedingsbodem. 

Neem de bomenbuurt waar in elke straat andere bomen staan dan de bomen waarnaar de straat 

vernoemd is, de Korte Schijfstraat die langer is dan de Lange Schijfstraat en noem maar op. 

Er is zelfs een volkstuinvereniging van oudjes om wier grondgebied gevochten wordt door 



204 
 

aan de ene kant Begraafplaats-West en aan de andere kant het Crematorium. Als daar maar 

geen dooien bij gaan vallen. 

Dat ik Jongenelen en De Keizer niet bij het absurdisme onderbreng, heeft te maken met een 

vingerwijzing van kunsthistorica en galeriehoudster Ingrid Luyckx, auteur van het 

boekje Tilburg Absurdistan? Daarin heeft zij het onder meer over het verschil tussen humor 

en absurdisme. Het laatste is meer van existentieel-filosofische aard en heeft te maken met 

een zeker gevoel van zinloosheid, het zeurende, aanhoudende dan wel dringende gevoel dat 

wij hier in dit ondermaanse maar voortjakkeren en voortploeteren zonder diepere zin of 

betekenis. 

 

 Ingrid Luyckx > foto uit Youtube 

Luyckx legt mij uit hoe de secularisatie, WOI die een einde maakte aan het geloof in een 

verbeterbare samenleving, het vrijdenken in de jaren zestig dat zich niet alleen tegen 

imperialisme en Vietnam, maar tegen de hele westerse consumptiemaatschappij keerde met 

als ondertoon waarheen, waartoe, waarvoor en een naarstig zoeken naar nieuwe, bij voorkeur 

oosterse ‘waarheden’ en meditatietechnieken onder meer ten grondslag liggen aan 

absurdistische uitingen. ‘In een stad als Tilburg, in die “niksige stad” die niet kon bogen op 

een roemrijk verleden en de bouwkundige resultaten daarvan gedijden absurdistisch 

angehauchte kunstenaars en schrijvers uitstekend, daar staat mijn boekje vol mee’, verklaart 

Luyckx. 

En hoe is dat nu, anno 2020? ‘Als ik erover nadenk, kom ik niet zoveel jongeren / studenten / 

kunstenaars of whoever tegen die vanuit een dergelijke mentaliteit denken en handelen.’ Maar 

zou je het werk van Jongenelen en De Keizer niet een vorm van studentikoos absurdisme 

kunnen noemen? ‘Die twee lijken mij een soort contradictio in terminis, maar dat kan aan mij 

liggen.’ Geen studentikoos absurdisme dus. Daarom haal ik maar een oud woord van stal om 

Jongenelen en De Keizer te duiden: Spielerei.  

 

Abstracte compositie in wit is uitgegeven door Uitgeverij Geroosterde Hond, ISBN 

9789402195149 prijs 20,01 euro. 

Snakken en Gramlachjes is uitgegeven door Keizerspek productions, zie 

www.keizerspek.org 
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